De Vijf Slagen

VOLKSTUINPARK

Uit het dagelijks ‘leven’ van de secretaris:
VOORBEELD 1

Tuin #...
11 april
Opzegging van de tuin ontvangen per e-mail.

16 april
Per e-mail geinformeerd over de te volgen procedure.

Na 6 e-mails
Afspraak gemaakt voor zaterdag 17 mei om 10.00 uur.
Reactie per e-mail: mevrouw kan dan niet.

30 of 31 mei, 10.00 uur

Nieuwe voorstel; mevrouw kan opnieuw niet.
Reactie vanuit bestuur: “Tja...”

Mevrouw stuurt per e-mail zes mogelijke data.

Zaterdag 7 juni, 10.00 uur

Afspraak gepland. Mevrouw verschijnt niet.

Later toch contact: ze heeft nog geen tijd gehad om haar tuin schoon op te leveren.
Zucht.

9juni
Bevestiging nieuwe afspraak gemaild. Respijt gegeven tot eind van de maand.

Maandag 30 juni, 10.00 uur
Mevrouw geeft aan opnieuw niet te kunnen.



Reactie van het bestuur: lever de sleutel(s) dan maar in via de brievenbus; het bestuur
zal de tuin dan zelfstandig controleren.
Toch een nieuwe afspraak gemaakt: vrijdag 4 juli, 11.30 uur

1juli

Mevrouw laat medetuinder de zonnepanelen verwijderen om deze aan andere
medetuinder te verkopen. Tussendoor belt lid Taxatiecommissie het bestuur met vragen
over de taxatie.

Vrijdag 4 juli, 11.30 uur

Mevrouw komt enkele minuten te laat. We lopen samen naar de tuin.

De tuin ziet er grotendeels goed uit, maar hetriet is nog niet volledig verwijderd.
Aangegeven dat de kosten voor het verwijderen van het riet op de borgsom worden
ingehouden.

VOORBEELD 2

Tuin #...

7 januari

Mijnheer geeft aan Edith aan dat hij wil opzeggen.
Per e-mail is daarop het opzegformulier toegestuurd.

8 januari
Verzoek per e-mail om het tuinhek niet op slot te doen i.v.m. taxatie. Twee foto’s van de
tuinsituatie meegestuurd.

3 mei
Opzegformulier samen ingevuld in de kantine.

4 mei
Tuinder heeft vragen over de factuur; deze zijn doorgestuurd naar de Bond (BwV).

7 mei
Taxatiecommissie gevraagd om de tuin te taxeren.
Herinneringsmail gestuurd om het hek open te houden.

12 mei

Mail van mijnheer: “lk ben nu in Afrika, het hek is open.”’;

16 juni

Herinneringsmail gestuurd: over twee weken moet de tuin schoon worden opgeleverd.

Opleveringsafspraak gemaakt voor donderdag 3 juliom 12.00 uur.

Donderdag 3 juli



Mijnheer verschijnt niet op de afspraak.

Voicemailingesproken om 12.15 uur.

Mijnheer belt rond 14.00 uur terug: excuses, hij had de e-mail niet gezien, of deze zat in
de spam. Hij is nog in Afrika en kon de tuin niet schoon opleveren.

Hij belooft om uiterlijk zondag 6 juli de tuin op te leveren: zwarte grond, geen rommel,
geen plastic etc.

Een half uur later (vanuit Afrika?) is mijnheer ineens op de tuin aanwezig en begint met
opruimen. Nieuwe afspraak gemaakt voor maandag 7 juliom 11.00 uur.

VOORBEELD 3

Tuin #...
23 mei
Tuin per e-mail opgezegd.

30 mei
Uitnodiging gestuurd voor een gesprek op zaterdag 31 mei om 11.00 uur in de kantine,
om uitleg te geven en het opzegformulier te ondertekenen.

Zaterdag 31 mei, 11.00 uur
Mijnheer verschijnt niet.

1juli

E-mail gestuurd (inclusief twee foto’s van de tuin) met uitnodiging voor een nieuwe
afspraak op donderdag 3 juliom 12.30 uur om het opzegformulier in te vullen. Daarbij
ook verzocht om het scheidingspaaltje terug te plaatsen.

Donderdag 3 juli, 12.30 uur

Wederom geen mijnheer aanwezig.

Bericht gestuurd: “Vandaag zat ik om 12.30 uur op u te wachten in de kantine van De Vijf
Slagen, om samen het opzegformulier in te vullen. U kwam echter niet opdagen. Ook op
de eerdere uitnodiging van 31 mei heeft u niet gereageerd.



Beste tuinders,

Zo ga je niet om met een bestuur dat zich dag in, dag uit vrijwillig inzet voor een leefbaar
tuinpark. En geloof mij: dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Verpest het niet voor de tuinders die zich wél netjes aan de regels houden.

Erzijn genoeg enthousiaste aspirant-tuinders die graag zo snel mogelijk aan de slag
willen.

Laten we er samen voor zorgen dat De Vijf Slagen een fijne plek blijft voor iedereen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Marianne, secretaris



